


Hallo! 
Hier ben ik, Volty. Laten we 
samen de tentoonstelling L’art 
de rien ontdekken! In het 
Nederlands betekent dit “Kunst 
van niets”. Vanwaar deze ietwat 
vreemde titel? 
Kijk eens goed rond je. Kan jij 
zien wat alle kunstwerken met 
elkaar gemeen hebben? 
Ze zijn allemaal gemaakt van 
‘bijna niets’, van hergebruikte 
materialen, alledaagse 
voorwerpen, afval … Kies maar 
een werk uit dat je mooi 
vindt en probeer te achterhalen 
uit welke dingen het is 
samengesteld. 

Ik zou eigenlijk ook wel een kunstwerk willen 
worden… op een mooie dag misschien! In 
afwachting neem ik hier afscheid van jullie en 
laat jullie verder op ontdekking gaan.  

Tot binnenkort 
voor meer nieuws!
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* Volwassen begeleiders kunnen de jongste kinderen helpen bij het beantwoorden  
van deze vragen. Bij de grotere kinderen kunnen de rollen worden omgedraaid!  
Geniet van jullie bezoek!*

Schrijf ze hier op: …….

Wat een bizarre collectie! Het is een ‘echte valse 
collectie’ van Afrikaanse maskers. Deze maskers zijn 
gemaakt van stukjes gerecycleerd plastic. Doen sommige 
ervan je denken aan alledaagse voorwerpen? Bekijk 
aandachtig elk masker. 
De kunstenaar verzamelt onder andere stukjes plastic 
die hem doen denken aan een gezicht, aan menselijke of 
dierlijke vormen. Men noemt dat pareidolie (wees gerust, 
ik onthoud dat woord ook niet hoor!).
Ga in deze tentoonstelling op zoek naar werken waarin je 
een gezicht of figuur terugvindt.

Dit kunstwerk heeft als titel ‘Quatre cale-
portes et trois sculptures’ (vertaling: Vier 
deurstoppers en drie sculpturen). Kan je 
zeggen welke de sculpturen zijn en welke 
de deurstoppers (die dienen om een deur 
open te houden)? 

Wil je meer te weten komen over de kunstwerken, lees dan 
zeker de tekstplaatjes die vlak naast de werken aan de 
muur hangen. Daarop vind je heel wat informatie zoals de 
titel van de kunstwerken en de naam van de kunstenaar 
die ze maakte. Je zal zien dat de kunstenaars op deze expo 
veel houden van woordspelingen, humor en poëzie.

Van humor gesproken… Ga in één 
van deze zalen op zoek naar een 
voorwerp dat geen kunstwerk is 

(een camera, een brandblusser, een 
radiator …) en probeer de anderen 

ervan te overtuigen dat het  
wél een kunstwerk is! 

De kunstenares heeft me ingefluisterd dat deze 
sculptuur “zichzelf heeft gevormd”. En dat de 
naam ervan, ‘Gênée’ evident leek. Ga in deze 
tentoonstelling op zoek naar een groot werk met 
als titel ‘La collection des Empathiques’ en lees de 
woorden die bij de verschillende objecten horen. 
Denk jij dat een werk of een voorwerp emoties of een 
karakter kan hebben zoals een mens?

Kies een willekeurig werk uit en 
verzin een titel. Vergelijk dan met 
de titel op het tekstplaatje van het 
werk om te zien of de kunstenaar 
hetzelfde dacht als jij!


